Atelier “de Wereld” {Bolivia) op 25 september 2015

Naam:

Groep:
Opdracht: Schrijf een verhaaltje over jouw droomwereld

“Als jll 2en toverstokije had en de wereld mocht veranderen, hoe zzg jouw perfecte warald er morgen

dan uit?”
Probeer dat eens in maximaal 100 woorden te vertellen. We zijn erg benieuwd naar juliie verhalen!
Een aantal van jullie verhalen zullen we op onze website www.goves.n! plaatsen.

Je mag er thuis aan werken, maar willen jullie de verhalen op de laatste dag van het Bolivia-atelier
{op vrijdag 16 oktober) bij ons, juf Monique/Marja of meester Piet /Hans inleveren?

VEEL SUCCES!
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Mijn droomwereld

Mijn droomwereld bestaat uit een stuk van SnOep en een stuk van games en voor de rest normaal.

In het snoep stuk zitten allemaal snoepjes die ik lekker vind en ook chocolade. Wat er allemaal in het snoep
gedeelte is: marshmallows, zuurstok, pure chocolade kauwgom,mentos en nog veel meer. Alle vrolijke kleuren
van de snoep zorgen ervoor dat het er gezellig en kleurrijk uitziet.

Mijn huis is van lekker eten en van iedereen om me heen ook. Er is daar geen oorlog of armoede maar er is
eten voor iedereen en iedereen is gelukkig.

Mijn game gedeelte; in het game stuk zijn alleen maar games die bestemd zijn voor iedereen en het is gratis.

Er zijn een heleboel soorten games zoals: Minecraft, Sims en nog veel meer.

Het normale deel bestaat ook uit geen oorlog en is iedereen vrolijk en gelukkig. Alle kinderen gaan naar
dezelfde school en maken daar veel plezier met elkaar. In de pauze en tijdens het overblijven mag iedereen
doen wat hij/zij wil. Er wordt vooral niet gepest omdat iedereen elkaar accepteerd.

Van Fiéna

In mijn droomwereld is er geen oorlog. Alle mensen zijn aardig voor elkaar, er wordt niet gepest en
mensen mishandelen elkaar niet. Alle mensen hebben genoeg geld om eten te kunnen kopen,
niemand is arm.

Er zijn ook veel dieren. Er wordt goed voor de dieren gezorgd, niemand jaagt op ze en ze hebben veel
leefruimte. Ook eten we geen vlees, behalve als ze eerst een goed leven hebben gehad.

Er wordt goed voor de aarde gezorgd. Bomen worden zo in mogelijk gekapt en met water gaan we
zuinig om.

Ook zou ik graag willen dat we konden vliegen. Zodat we geen auto’s hoeven te kopen en we door de
lucht kunnen zweven.
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